
Zondag 28 april 2024 
Thesinge, 10.00 uur  
DE NAAM VAN DE HEER IS ALS EEN TOREN 
 
Voorganger:  Karlien Elzes 
Organist:   Eddy van Olm 
---------------------------------------------------------------- 
 
Orgelspel  
 
Mededelingen van de ouderling van dienst  
 
Welkom door voorganger  
Votum en groet 
Moment van stilte 
 
Openingslied: Psalm 113: 1, 2, 3 

1. Prijst, halleluja, prijst den Heer, 
gij 's Heren knechten, immermeer 
moet 's Heren naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in 't Oosten straalt, 
tot waar z' in 't Westen nederdaalt, 
zij 's Heren grote naam geprezen. 
 
2. Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 
 
3. Wie onderligt in stof en slijk, 
maakt God aan edelen gelijk. 
Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen. 
Hij zegent die onvruchtbaar scheen, 
met bloei van kind'ren om haar heen. 
Prijst Hem, den Heer, met lofgezangen. 

 
Inleiding: De naam van de Heer 

 
Zingen: Lied 8b: 1, 2, 3, 4, 5: Zie de zon, zie de maan  

1. Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, 
overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk u Naam! 
 
2. Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar, 
in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 
 
 



3. Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar, 
zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 
 
4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, 
overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 
 
5. Zie ik de zon, 
de sterren en de maan, 
wat een wonder 
dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw Naam, 
Heer, hoe heerlijk is uw Naam! 

 
Gebed  
 
Teksten bij preek uit NBV: Psalm 8 
 

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. 

 

2HEER, onze Heer, 

hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde. 
 
Uw luister aan de hemel wordt bejubeld 

3door de mond van kinderen en zuigelingen. 

Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd 

om hun wraak en verzet te breken. 
 

4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren door U daar bevestigd, 

5wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 

het mensenkind dat U naar hem omziet? 
 

6U hebt hem bijna een god gemaakt, 

hem gekroond met glans en glorie, 

7hem toevertrouwd het werk van uw handen 

en alles aan zijn voeten gelegd: 
 

8schapen, geiten, al het vee, 

en ook de dieren van het veld, 

9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 

en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
 

10HEER, onze Heer, 

hoe machtig is uw naam 

op heel de aarde. 
 

 



Opwekking 876 Voor altijd heilig: Opwekking 876 - Voor altijd heilig (lyric video) (youtube.com) 
 

Duizend generaties knielen in aanbidding, 

het lied van alle eeuwen zingen zij. 

Zij die al geloofden of nog geloven gaan, 

zij zingen voor het Lam in eeuwigheid. 
 
brug 

Uw Naam is de hoogste,  

Uw Naam is de grootste, 

Uw Naam staat altijd bovenaan. 

Alle tronen en krachten, 

regering en machten, 

Uw Naam staat altijd bovenaan. 
 
refrein 

In de hemel klinkt: Heilig. 

Heel de schepping zingt: Heilig. 

U bent hoogste Heer: Heilig. 

Voor altijd heilig. 
 
strofe 2 

Als je bent vergeven en als je bent verlost, 

zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 

Als je leeft in vrijheid, 

door Jezus' bloed gekocht, 

zing je lied voor eeuwig voor het Lam. 

Zing je lied voor eeuwig en amen. 
 
refrein 

In de hemel klinkt: Heilig. 

Heel de schepping zingt: Heilig. 

U bent hoogste Heer: Heilig. 

Voor altijd heilig. 

Heel Uw volk zingt uit: Heilig. 

Voor U, Majesteit: Heilig. 

U bent voor altijd heilig. 

Voor altijd heilig. 
 
brug 

Uw Naam is de hoogste, 

Uw Naam is de grootste, 

Uw Naam staat altijd bovenaan. 

Alle tronen en krachten, 

regering en machten, 

Uw Naam staat altijd bovenaan. (x2) 
 
refrein 

In de hemel klinkt: Heilig. 

Heel de schepping zingt: Heilig. 

U bent hoogste Heer: Heilig. 

Voor altijd heilig. 

Heel Uw volk zingt uit: Heilig. 

Voor U, Majesteit: Heilig. 

https://www.youtube.com/watch?v=V_iMgjSuP2o


U bent voor altijd heilig. 

Voor altijd heilig. 
 
slot 

U bent voor altijd heilig. 

Voor altijd heilig (x2) 

Voor altijd heilig… 

 
Preek ‘De naam van de Heer’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Lied 305: 1, 2, 3: Alle eer en alle glorie 

1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 
Gebeden 
 
Collecte 
 1e. Diaconie: speciaal project voor Oekraïne 
 2e  Kerk  
 
Slotzang: Lied 413: 1, 2, 3 Grote God wij loven U 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 
 



3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
laat ons niet verloren gaan. 

 
Zegen 

Drie keer Amen 
 
Orgelspel 
 


